Verdriet

Langzaam gaat de zon onder,
Een mooie dag is weer voorbij.
Ik zie het elke keer weer als een wonder,

Vooral met jou aan mijn zij.

Jij, die ik kan vertrouwen,
Je mooie ogen en je gulle lach.
Op jou kun je echt bouwen.

Ik vertel dat ik je graag mag.

Met al je zorgen en verdriet
Wil ik proberen je te helpen.
Maar misschien mag ik dat niet,...

Je diepe wonden stelpen.

Als 1k je tranen zie, dan denk 1k:
Hoe moet het morgen?
Ik hoop dat je alles met me deelt,

Dan verdwijnen vanzelf je zorgen.

Ik mag je graag, dat mag je weten
Door myj krijg je misschien meer lol en plezier.
Dit zijn heus geen loze kreten.

Ik bljjf een vriendin,..... dat schrijf ik hier.

Ik mis je, 1k verlang naar jou, 1k wil je, 1k hou je stevig vast, 1k streel je, 1k geniet
van je aanwezigheid, 1k droog je tranen. Kortom, lk hOu vall JOU!

Ik mis je
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