
Ik zie alles zwart. 

Ik hoop dat ik ooit grijs kan zien, 

Dat zou zoveel veranderen. 

Ik weet dat ik nooit alles wit kan zien. 

 

Voorlopig zie ik mijn leven als een ladder. 

“Nu” “val” ik telkens van de 2de of de 3e trede. 

Zal ik ooit op de bovenste trede staan? 

 

Af en toe lukt het me om de knop in de positieve 

richting te draaien. 


